Het Midden-
Oosten

Ik heb te haren gekregen naar
welke landen ik mag gaan in de
10/40 window! We vertrekken 29
november naar het eerste land, ik
zal daar eerst nog 2 weken les
krijgen over de cultuur, de Islam, de
faal ect. Na die 2 weken begint
onze tijd om mensen daar te
dienen, te helpen en ze het goede
nieuws fe vertellen!

In de tijd dat ik in het midden-
oosten/azie ben, ben ik
niet/nauwelijks bereikbaar. Wij
zullen geen wifi hebben en ik zal
waarschijnlijk geen data. Als je mij
wil bereiken, doe dit alsjeblieft via
mijn ouders want er zijn een heel
aantfal regels waar ik mij aan moet
houden voor de veiligheid van de
mensen in deze landen. Dus als je
vragen hebt of mij nog wil spreken
voor deze 3 maanden, stuur me
gerust een berichtje! Vanaf 29
november zal het lastig zijn om mij
fe bereiken.

Macht je mij nou willen helpen, dat
kan op twee manieren! Als eerste,
gebed! We gaan naar
moslimlanden, dus wijsheid in wat
we mogen zeggen, hun cultuur
mogen respecteren en toch HET
mogen vertellen zonder dat het
een deur sluit in plaats van opent.
Bescherming, want we magen niet
zomaar dit vertellen aan de
mensen, en onze contacten lopen
hoge risica’s door wat hun werk is!
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week 7

Het vader hart van God. De
liefde die God voor ons heeft,
is zo grootf dat wij het niet
eens kunnen beseffen! We
mochten leren wat het inhoud
dat God onze vaderis en de
relatie die we mogen hebben
met Hem!

week 6

Deze week macht ik leren over
‘Lordship’. Wat het eigenlijk
betekend om een discipel te
zijn van Jesus, om je eigen
kruis op fe nemen en hem te
volgen. Wat het betekend om
Hem op de troon van je hart te
hebben. Dit was een super
mooie, leerzame en zelf-
reflecterende week!

week 8

Relaties en Leiderschap was waar
deze week over ging. We hadden
hele goede sprekers die spraken
over dit onderwerp. Hun verhalen
en wijsheid was amazing! We
mochten leren wat het betekend
om samen een feam te vormen;
face fof face, shoulder to shoulder
and back to back. We maochten
leren dat leiderschap het dienen
van anderen is en nog veel meer
mooie dingen!

DTS GABRIELLA

2e nieuwshbrief..

werken!

het einde van de tijd.”
Matthels 28:19-20

Ook financieel kan ik altijd hulp gebruiken. Wederom, stuur me gerust een
berichtje als je een vraag hebt of iets anders;) Ik kijk er heel erg naar uit om te
vertrekken eind volgende week en ben benieuwd om te zien hoe God gaat

‘Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in
de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Leer hen
altijd te doen wat Ik u heb gezegd. En vergeet dit niet: Ik ben altijd bij u, tot



